
   

Welko m in mijn huis  
 

Vroeger op mijn slaapkamer bij mijn ouders zette ik om de  
zoveel tijd de spulletjes anders neer. En toen ik op kamers 
ging had ik ook alles tip top voor elkaar. Ons 1e echte huis 
was een klein jaren-30 huis en moest grondig verbouwd 
worden. Ons huidige huis  is wederom uit 1930 en ook van 
boven tot onder aangepakt.  

 
 

 
 
 
 

 

 



 

 
 

 
De basis is heel neutraal zodat ik met een kleurtje 
kalkverf, een behangetje en met woonaccessoires 
regelmatig kan veranderen.   
 
Want veranderen doe ik graag. Mijn stijl is romantisch, 
landelijk en chic. Ik hou van brocante en klassieke 
meubels, broderie en mooi borduurwerk, ben gek op 
bloemetjes behang en mooie stoffen, verslaafd aan 
schilderen met kalkverf in oude pasteltinten. Dit alles vind 
je dan ook bij ons in huis terug. 
 
 
 

 



 
 
 

De slaapkamer 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

De badkamer 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



   

 

De keuken is naturel 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

De aankleding heel kleurig 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

In de vensterbank  

(met vensterbankkastje van Sigrid Brocante uit Genemuiden, www.sigridinterieuradvies.nl) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Woonaccessoires 

 

 

 

 

 

 
 


